Lichamehjke landschappen zijn nieuwe stap voor Van Zyl
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roen, datisheteerste watje

denktalsje Inavan Zyls nieu-

we expositie bij Galerie On-

rustbinnenloopt. Vreemd is
datniet: de tentoonstelling heetIna
landscape entoont een nieuwe ont-
wikkelingin Van Zyls oeuvre: land-
schappen. Maar nietalleen deland-
schappenzittensteviginhetgroen,
datgeldtookvoor destillevens, devo-
gels, de bloemen (zelfs als ze rood zijn
of wit), de gezichten. Alsof VanZyl je
door een gekleurd snoeppapiertje
naar de wereld laatkijken. Maar wat
wilze ermee zeggen?

Natuurlijk, Van Zyl werkt allanger
op deze manier. Sinds jaren bouwt ze
haar doeken (bloemen, gezichten, va-
gina’s) op uiteengrootaantal verfla-
gen waarmee ze de donkere voorstel-
ling als het ware modelleert: de kleu-
ren versterken elkaar, stuwen elkaar
soms op, botsen. Datlevert een mooie
spanningop: Van Zyl werkt onmisken-
baar naar foto’s, maar doordat ze de
verflagen niet verdoezelt, voel je
voortdurend dat haar schilderijen
constructieszijn, niet echt.

De betekenis van het groen wordt
hetbeste zichtbaarineen doek dateen
zelfportretis maar dat Landscape heet
-eninderdaad: neus, oogkassen,
schouders zouje goed als eenland-
schap kunnen zien. Maar Van Zyl
werkt ook de andere kantop: haar
‘echte’ landschappen doen opvallend
lichamelijk aan (borsten, een mond)

enbijsommige vande kloven, grotten
enwatervallen hoefje geen freudiaan
tezijn om er vrouwelijke intieme delen
inte herkennen - wat ze doet aanslui-
tenbij haar penis- en vagina-doeken.
Juist die combinatie van mens en
landschap maakt een anderaspectvan
detentoonstelling extraintrigerend:
Van Zyls gevecht met wit. Dat was een
‘kleur’ die (door diefilters) de laatste
jarenzelden op haar doeken voor-
kwam. Nuprobeert VanZyl hettoch,
vooralin water. Maar voor haar doenis
het moeizaam geschilderd - misschien
iswitenvochtin combinatie met het
menselijklichaam eenstapte ver, te

-schaamteloos, zelfs voor Van Zyl.

Spannend wordt het wel: Van Zyl zoekt
een nieuwe weg, maar is pas halverwe-
ge. Datmaakt nieuwsgierig genoeg.
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